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KevieLevemlin  Kerkdiensten april - mei
Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie kijk op onze website: kerkdrempel.nl of zie onze Nieuwsbrief
Zo. 13-04 10:00 ds.Karin Spelt Hummelo Palmzondag, gezamenlijke dienst

PG Hummelo.

Do. 17-04 19:30 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel Witte Donderdag, Avondmaal

Vr. 18-04 19:30 ds. Karin Spelt Drempt Goede Vrijdag, gezamenlijke dienst
PG Hummelo

Za. 19-04 22:00 Oecumenische dienst Doesburg Stille Zaterdag, Paaswake
Zo. 20-04 10:00 ds. Karin Spelt Drempt Pasen
Zo. 27-04 10:00 ds.Bram Grandia Hoog-Keppel
Zo. 04-0510:00 ds.Karin Spelt Drempt Gezamenlijke dienst PG Hummelo
Zo. 11-0510:00 mw. Marjan van Zadelhoff Hoog-Keppel
Zo. 18-0510:00 ds. Dirk Engelage Drempt
Zo. 13-04 10:00 ds Karin Spelt Dorpskerk Palmzondag, gezamenlijke dienst,

PGDO

Do. 17-04 19:30 ds. Siebe Hiemstra Dorpskerk Witte Donderdag, Avondmaal
Zo. 20-04 09:45 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Pasen (samenzang voorafgaand)
Zo. 27-04 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Dorpskerk
Zo. 04-05 10:00 ds. Karin Spelt Drempt Gezamenlijke dienst PGDO
Zo. 11-05 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 18-05 10:00 dhr Piet Piersma Dorpskerk
Wichmond
Zo. 13-04 10:00 pastor ). van Dop-Kalisvaart Dorpskerk Palmpasen
Do. 17-04 19:30 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk  Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
Vr. 18-04 19:30 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk  Goede vrijdag
Zo 20-04 10:00 pastorJ.van Dop-Kalisvaart Dorpskerk  Pasen, Paasontbijt, m.m.v. Com Cobre
Zo. 27-04 10:00 ds.W.Onderwater (Aalten) Dorpskerk
Zo. 04-05 10:00 ds.H. Oostdijken Steenderen Gezamenlijke dienst met

pastor J. van Dop-Kalisvaart PG Steenderen en Bronkhorst

Zo. 11-05 10:00 ds.J. Krajenbrink (vorden) Dorpskerk
Zo. 18-05 10:00 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk
Zo. 25-05 10:00 ds. D.Bos (Doetinchem) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)
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Pasen geeft ons het

bewijs,

Dat liefde overwint.
Omdat zelfs na veel
grauw en grijs,
Alles opnieuv_gﬁ!;egi

-
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Een ontmoeting in de tuin

Tekst: ds. Irma Pijpers, naar Johannes 20

Het is vroeg in de morgen als Maria Magdalena
naar het graf loopt. Het natte gras kriebelt
tegen haar benen als ze de tuin in loopt. Ze
merkt het niet. Haar wangen zijn net zo nat als
haar voeten.

Als een slechte film vullen de afgelopen dagen
haar gedachten. Steeds opnieuw duiken de
beelden op van die verschrikkelijke
gebeurtenissen. Haar Jezus is er niet meer.
Machteloos heeft ze staan toekijken toen hij
gevangen werd genomen en werd afgevoerd.
Om haar heen schreeuwden de mensen “Kruisig
hem!” Met haar handen op haar oren
schreeuwde zij keihard: “HOUD JE MOND!" Maar
haar stem ging verloren in het geschreeuw.

Huilend slaat ze de hoek om en blijft dan met
een schok staan. Voor haar ligt het graf, maar de
zware steen, waarvan ze al had gevreesd dat ze
die niet kon wegrollen, ligt niet meer op zijn
plek. Het graf is open en uit de verte kan ze al
zien dat er niemand meer in ligt. Ze kan haar
ogen bijna niet geloven. “Nee, nee, nee..,
mompelt ze, terwijl ze het graf in rent. Het is
inderdaad leeg. “Nee!” schreeuwt Maria
nogmaals terwijl ze het graf uit rent, in de hoop

dat ze nog mensen ziet. Het maakt haar niet uit,
wie dan ook. Als ze maar kan vragen waar hij is.

De tuin is leeg. Niemand te zien. Huilend gaat
Maria op de steen zitten. Ze huilt zo hard, dat ze
de

voetstappen niet hoort aankomen. “Mevrouw,
waarom huil je? Wie zoek je?” hoort ze. “O
meneer!

Heeft u mijn vriend gezien? Hij is weg. .. Hebben
ze hem meegenomen? Weet u waar Jezus is?”
ratelt ze. Ze hoopt z6 dat hij wat gezien heeft.

“Maria’, zegt de man. Met een ruk kijkt ze op.
Voor haar ziet ze het vertrouwde gezicht.
“Meester!”

roept ze. Zo snel als haar voeten haar kunnen
dragen, rent ze op hem af, haar armen gespreid.
“Raak me niet aan, dat kan nog niet’, hoort ze.
“Maar ga naar de stad en vertel wat je gezien
hebt”. Het kost haar moeite om Jezus weer de
rug toe te keren. Maar ze weet dat dit haar taak
is. En zo snel als ze kan, rent ze naar de stad. Dit
moét iedereen horen!




Een palmpaassstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee
stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een
palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt
gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag,
Palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde
palmpaasstokken in optocht over straat. Na afloop worden de
palmpaasstokken weggegeven aan zieken of ouderen. Maar
wat is nu precies de betekenis van de palmpaasstok?

deze staan symbool voor de palmtakken,
waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus
Jeruzalem binnentrok.

dit verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal
gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op
Palmzondag weten de mensen dat nog niet, dan is het nog
feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

(crépepapier) deze benadrukt het feestelijke
karakter van de intocht.

dit verwijst naar het Laatste Avondmaal (het
brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus
gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben
verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de
ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de
paasmorgen begroet.

deze verwijzen naar de
wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf rozijnen verwijzen
naar de twaalf apostelen.

aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen
worden, die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt
voor het verraden van Jezus.

deze verwijst
naar de spons met zure wijn waar
Jezus van mocht drinken.

deze zijn een teken van nieuw
leven en verwijzen zo naar de
verrijzenis.
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Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
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Van de predikante

De Stille Week en Pasen

Vallen en opstaan

In het kerkelijk jaar zijn we aangekomen bij de Stille Week en Pasen. Elk jaar volgen we in deze
week de weg van Jezus. Zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag. Het vieren van de maaltijd van
Pesach op Witte Donderdag, het verraad van zijn leerlingen, zijn gevangenneming, hoe hij het
kruis draagt met vallen en opstaan, zijn terechtstelling, zijn sterven aan het kruis op Goede Vrijdag.
De stilte van de zaterdag en het wachten op het Licht in de Paaswake. En uiteindelijk de viering
van opstanding en nieuw leven met Pasen.

Elk jaar volgen we deze weg. Maar elk jaar kunnen we deze weg anders beleven. Dat hangt af van
de tijd waarin we leven. Van wat er in de wereld en in de samenleving gebeurt. Veel mensen
ervaren deze tijd als onrustig. Veel mensen maken zich zorgen. Over oorlog en vrede. Over het spel
van de machthebbers. Het hangt ook af van ons persoonlijk leven. Wat heb je dit jaar meegemaakt
en waar kun je je in herkennen? Ga je gebukt onder zware lasten? Voel je jezelf verraden door
mensen om je heen? Heb je te maken gekregen met ziekte en lijden? Word je geraakt door al het
onrecht in de samenleving? Of heb je een moeilijke tijd doorgemaakt en voel je dat je wint aan
veerkracht en opstandingskracht. Misschien herken je je dit jaar meer in het verhaal over lijden en
kruis. Of raakt het verhaal over opstanding en nieuw leven je.



In de vieringen gebruik ik dit jaar een aantal schilderijen van Jan
Mankes. Ook hij leefde in een onrustige tijd. De tijd rond de Eerste
Wereldoorlog. Een chaotische wereld vol veranderende politieke
verhoudingen. In een tijd vol oorlog zocht hij de weg van de
geweldloosheid van het pacifisme. Het christen-socialisme sprak hem
aan. De keuzes die hij maakte deed hij vanuit navolging van de weg van
Jezus. In zijn persoonlijk leven kreeg hij te maken met ziekte. Hij leed
aan tuberculose. De Spaanse griep werd hem fataal. De laatste jaren
van zijn leven werd zijn leven daardoor beperkt. Het werd een
lijdensweg. Net als Jezus stierf hij op de jonge leeftijd van 30 jaar. Zo
zijn er verbindingen met de weg van Jezus.

Met welke momenten in de weg van Jezus voelen wij ons dit jaar, op dit moment in ons leven het
meest verbonden? Dat zal voor ieder van ons verschillend zijn. Soms weet je het ook niet van
tevoren. Maar word je juist door het mee beleven van de vieringen in de Stille Week en met Pasen
geraakt. Het is waardevol om alle vieringen mee te vieren en zo de hele weg van Palmzondag tot en
met Pasen mee te gaan. Om zo ook te ervaren dat er een weg is door alle weerstand en verzet, door
verraad, door lijden en verdriet naar opstanding en nieuw leven. Een weg van vallen en opstaan.
Het thema vallen en opstaan loopt als een rode draad door alle vieringen.

-ds. Karin Spelt
Bij de diensten

Palmzondag 13 april 10:00 uur Hummelo

Palmzondag vieren we net als vorig jaar samen met de PG Hummelo.
Voorganger in de kerk van Hummelo is ds. Karin Spelt. Kinderen zijn van
harte welkom om Palmpasenstokken te maken op zaterdag 12 april in de
Ruimte in Hummelo. Inloop van 14:00 tot 14:30 uur. Palmpasenstokken
maken tot 15:30 uur. Zondagochtend 13 april zijn de kinderen om 10:00 uur
welkom bij basisschool de Woordhof in Hummelo om Paaseieren te zoeken.
Om 10:50 uur begint de Palmpasenoptocht in de kerk. Daarna loopt de
optocht door het dorp achter muzikanten van de Muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Woensdag 16 april Paasviering
gemeenteleden 75 plus en hun partners

Deze viering begint om 14:30 uur in het Kerkhuis in Hoog-Keppel. Na de viering is er ruimte voor
ontmoeting met een drankje en hapje.
De viering is voorbereid door ds. Karin Spelt en de ouderlingen.

i

i
’f ,




KerklLevenin

Witte Donderdag 17 april 19:30 uur Hoog-Keppel

We gedenken het laatste avondmaal
dat Jezus vierde met zijn leerlingen.
De viering rond de tafel is altijd
mooi en intiem. Nu Jezus zijn einde
voelt naderen wil hij zijn leerlingen
wat meegeven voor als hij er niet
meer is. Een blijvende gemeenschap
van mensen die er voor elkaar zijn.
Pianist is Denise Jonker-Termont.

Een meditatieve dienst waarin we lijden en
sterven van Jezus gedenken. In zijn lijden
| herkennen we het lijden van mensen nu enin

N ~ De kruisweg laat zien hoe Jezus gebukt gaat
onder het kruis en meerdere keren valt.
Organist is Dick Goedhart. Josja van Mierlo zal

Paaswake Zaterdag 19 april Doesburg

De Paaswake vieren we net als vorig jaar gezamenlijk met de PG Angerlo-Doesburg in Doesburg.
Gegevens over plaats en tijd van deze dienst vindt u in onze nieuwsbrief.

Eerste Paasdag Zondag 20 april 10:00 uur Drempt

Feest van opstanding en nieuw leven. Aan het begin van de dienst
worden de nieuwe Paaskaarsen binnengedragen. De zanggroep zal
in deze dienst weer zingen. Joop van Goozen is organist/pianist en
heeft aangeboden met de zanggroep een aantal liederen in te
studeren. Na afloop kunt u een Paasgroet meenemen. Om uit te
delen aan iemand in uw omgeving.




Verhalen om nooit te vergeten

Dit jaar vieren we op 5 mei 80 jaar
vrijheid. De dag van
dodenherdenking, 4 mei, valt dit jaar

OP 4 E N 5 M EI op zondag. In de ochtend is er een
gezamenlijke dienst met de PG
= STAAN WE _ Hummelo in Drempt. In de avond is
(7 (7 er dit jaar ook na de plechtigheid bij
7 SAM E N STI L 7 het monument in Hoog-Keppel een
herdenkingsbijeenkomst in de kerk
BlJ VR IJ H E I D van Hoog-Keppel. Eens in de vijf jaar
wordt deze bijeenkomst
georganiseerd door het comité 4 en 5
mei. De voorgangers van de kerken
worden daarbij betrokken.
Veel tijd en ruimte dit jaar dus om op 4 mei te gedenken. Dat is heel belangrijk. Zeker in deze tijd.
Elk jaar klinken rond dodenherdenking de woorden ‘Nooit meer. We herinneren op 4 mei en we
vieren op 5 mei omdat we hopen dat er nooit meer op zo grote schaal oorlog zal uitbreken. In de
hoop dat er nooit meer op zo grote schaal mensen vermoord worden als tijdens de Holocaust. In
de hoop dat er nooit meer zoveel onschuldige slachtoffers zullen vallen door bombardementen en
beschietingen. Maar helaas leeft er dit jaar meer dan andere jaren de angst dat het weer kan
gebeuren. Een wereldoorlog op grote schaal. Helaas groeit het antisemitisme. Helaas horen we
dagelijks over slachtoffers van bombardementen en beschietingen. In Oekraine, in Gaza.
Meer dan ooit is het duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid vraagt aandacht en
inspanning. We moeten er dagelijks aan werken om de ander de ruimte te geven en onze
democratie te bewaken. We moeten verhalen blijven vertellen om nooit te vergeten. Het blijft
belangrijk om de concrete verhalen van mensen die de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt
te blijven vertellen. En van de gevolgen die deze verhalen hebben voor de tweede en derde
generatie. Helaas voegen zich daar steeds meer concrete verhalen bij van mensen die de ocorlog in

Oekraine en Gaza mee maken. Zij klinken mee als we gedenken op 4 mei.
Meer informatie op; 4meihummelokeppeldrempt.nl/programma/

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen.

Zondag 25 mei Openluchtdienst

Inloop om 9:30 uur met koffie en thee. De dienst begint om 10:00 uur. Na afloop is er nog een
drankje en hapje.

Thema: Zeg het met kleur

De openluchtdienst is dit jaar wat vroeger dan andere jaren. Houdt u de dag van 25 mei alvast vrij.
We hopen natuurlijk op een mooie lenteochtend in de tuin van de familie van Amerongen aan de
Veldweg 31 in Drempt. Eind mei is de tuin vol kleur.



KerkelLevenin

We zijn bezig een mooi programma te maken rondom
het thema: Zeg het met kleur

Voor wie mee wil helpen met de voorbereiding. We
komen bij elkaar op maandag 28 april om 19:30 uur in
het Kerkhuis in Hoog-Keppel.

Wilt u ds. Karin Spelt laten weten als u mee wilt
helpen?

Paastijd

God van de nieuwe morgen,
die ook éns licht wilt zijn,
verberg U niet
maar geef U ons te kennen
en wees hier aanwezig
in onze gemeenschap,
in ons lied,
in ons gebed.

Bekrachtig ons
met uw woorden
die ons spreken van uw beloften,
die ons verlangen wellen,
die ons wegen wijzen

en doe ons
in deze gulden Paastijd
leven met Jezus
voor ogen
die deze woorden volbracht
en ze nog voor ons uitdraagt
tot de voleinding der wereld.

-Sytze de Vries
Uit: Bij gelegenheid, Gebedsteksten van
week tot week, van feest tot feest




Ontmoeten--Inspireren--Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente QOoipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Oude woorden? Steeds opnieuw en steeds anders...

In het najaar van 2024 hebben we een doorstart
gemaakt met de kring, waarin we de woorden van de
bijbel in onze tijd tot leven laten komen.

We gaan in gesprek met de tekst. Waar raakt het ons,
wat betekenen de woorden in onze tijd?

Verrassend is ook om te zien hoe de teksten een bron
van inspiratie zijn voor schilders, musici en dichters. Hun
interpretatie van de tekst laat ons op een andere manier
naar de teksten kijken.

Woensdag 9 april van 10:00 - 11:30 uur, ds. Els de Clercq
Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41, Doesburg

Info en opgave bij ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749

Lentewandeling rond de Carolinahoeve
Vrijdag 25 april, thema: Verwondering

Start om 13:00 uur bij Parkeerplaats Lappendeken, Diepesteeg 25 in De Steeg. Info en opgave ds.
Karin Spelt

Elk jaargetijde wandel ik met een groep mensen. Een meditatieve wandeling. Elk jaargetijde heeft
haar eigen kleur en sfeer. We beginnen elke wandeling in stilte. In het tweede deel wordt een
thema aangereikt. Een thema dat past bij de tijd van het jaar. Dit keer is het thema ‘Verwondering'
In de lente breekt het nieuwe leven door. Bladeren, bloesem, voorjaarsbloemen. Het is ook de tijd
waarin we Pasen vieren.



Elk jaar verwonderen we ons er weer over. Waar verwonder jij je over en krijgt verwondering ruimte
in jouw dagelijks leven? In het tweede deel is er ook ruimte voor ontmoeting en gesprek en kunnen
ervaringen gedeeld worden.

We komen in beweging, maar zullen ook van tijd tot tijd vertragen en stil staan. De wandeling is
ongeveer 5 km. We zijn 2,5 uur onderweg. Met daarin een pauze voor een drankje in het tweede
deel van de route.

Aan deze wandelingen zijn geen kosten verbonden. Een drankje onderweg is voor eigen rekening.

Wat hebben we bij de koffie?

‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend op de eerste woensdag van de maanden
oktober t/m mei, waarbij een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook
van een kort programma. Een gastspreker vertelt over zijn/ haar passie voor de hobby, werkgroep,
beroep/vrijwilligerswerk.

We bieden ‘een gezellige inloop met een plus.

Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt maximaal een half uur. Daarvoor en daarna is er
ruim tijd voor koffie/thee en gesprek.

7 mei: koffieochtend in de Martinikerk / Zilvermuseum Martinikerk Doesburg; 10:00 - 10:30
uur

Conservator Martin de Kleijn van Zilvermuseum Doesburg is
woensdag 7 mei a.s. te gast. Martin de Kleijn, inwoner van
Doesburg, vertelt over zijn passie voor zilver en zijn hobby
het verzamelen van antiek zilveren objecten. Als Doesburger
richtte hij zich aanvankelijk, hoe kan het ook anders, op het
verzamelen van antiek zilveren mosterdpotjes en cruet sets
hetgeen heeft geresulteerd in een unieke internationale
collectie zilveren objecten. Inmiddels echter is deze collectie
o0.a. uitgebreid met objecten gerelateerd aan het Brits Koningshuis, Chinees porselein met
Hollandse zilveren monturen uit de Keizer Kangxi periode (1662-1722) en het thema Keramiek.




Houvast

Wat is uw houvast in leven en
sterven? Bekende Nederlanders
geven antwoord op deze
persoonlijke vraag. Ditmaal
Daphne Deckers, presentatrice
en schrijfster van het essay
Sterrenstof, voor de Maand van
de Spiritualiteit 2018.

Misschien zijn er
onzichtbare draadjes
tussen ons mensen

K GELOOF IN
POSITIEVE ENERGIE’

e zijn niet genoeg buiten meer met onze
kantoorbanen. De natuur doet wat met
je. Mijn vader zei: “Buiten word je geluk-
kig.” Als kind begreep ik hem niet, maar nu
steeds beter. Ik fiets graag en wandel met
de hond. In de natuur word je rustig, creatief. Je bloed gaat
stromen.
Mijn oma was heel gelovig. Ze stak geregeld kaarsjes
aan voor andere mensen in de Sterre der Zee-basiliek in
Maastricht. “Het maakt niet uit dat jullie niet bidden; ik doe
het wel voor jullie’, zei ze. Ik geloof dat zij op die manier
positiviteit verspreidde. Ik denk niet dat er een god is die
vanuit de hoogte toekijkt en onze levens stuurt. Maar wie
ben ik? Ik geloof wel in positieve energie. We zien onszelf als
afzonderlijke individuen. Maar we zijn allemaal van sterren-
stof gemaakt. We bestaan uit dezelfde bouwstenen. Dat zou
ons moeten verbinden.
Toen een vriendin van mij trouwde, regende het de hele
dag, behalve toen ze uit de kerk kwamen en de foto's
moesten worden gemaakt. Ineens scheen de zon. Zij dacht
dat haar overleden vader dat had geregeld. Of het waar is of
niet, het is een mooie gedachte, toch?
Mijn vader heeft twee keer een hartaanval gehad. Beide
keren had ik daarover de nacht ervoor gedroomd. Als je
Zoiets van een ander hoort, denk je: ja ja ... Het is dat ik het
zelf heb meegemaakt. Misschien kun je zoiets toch voelen,
zijn er onzichtbare draadjes tussen ons mensen. Ik ben
natuurlijk ook de helft van mijn vader. Maar misschien zit
het wel allemaal in mijn hoofd.
Of mijn leven zin heeft, vind ik lastig te zeggen. Als je
kinderen graag thuiskomen, en je hebt je steentje bijge-
dragen aan de samenleving, dan heb je het al best goed
gedaan.®

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederfand. Wilt u meer van deze

verhalen lezen? Ga haar www.nd.nl/houvast

Tekst: Maurice Hoogendoom, Foto: Yvette Kulkens
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Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben maakt de kou steeds meer plaats voor de zon en is het
voorjaar weer begonnen. Vogels laten zich weer horen en bomen en planten beginnen weer uit te
lopen, kortom de natuur vernieuwt zichzelf weer.

Kerkenraad

De kerkenraad moet zo om de paar jaar ook "vernieuwd" worden met nieuwe kerkenraadsleden
omdat sommigen de maximale zittingstermijn bereikt hebben. Dit jaar gaan Karel Onstenk
(ouderling), Rikie Evers (diaconie) en Leida Wenneker (kerkrentmeester) de kerkenraad verlaten,
omdat zij die termijn bereikt hebben. Zij hebben alle drie zich de afgelopen 12 (!) jaren met hart en
ziel ingezet voor de kerkenraad en we zijn hen daarvoor enorm dankbaar.

Gelukkig hebben we drie gemeenteleden bereid gevonden de ontstane vacatures op te vullen, nl.
Henk Kuperij (kerkrentmeester), Anita Nusselder-Jansen (ouderling) en Gerbrand Hilhorst
(diaconie). Volgens de statuten hebben onze kerkleden de mogelijkheid om bezwaren kenbaar te
maken tegen hun kandidatuur bij het kerkbestuur. Daarbij moeten de redenen van het bezwaar
aangegeven worden. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken we u uw bezwaar voor zondag 25 mei
kenbaar te maken. Dan worden de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd in hun ambt.

Gemeenteavond CEMEENTE
Verder nog het volgende: op 14 mei houden we de jaarlijkse  svonD
gemeenteavond. De ouderlingen, de kerkrentmeesters en de [\
diaconie informeren u dan over de gang van zaken van het
afgelopen jaar bij en blikken vooruit op de toekomst. Hierbij
zal ook het preekrooster voor 2026 aan de orde komen

als Max) ons vertellen over hoe in Iran en Turkije het
christendom beleden wordt. Hij is afkomstig uit Iran en is via
Turkije naar Nederland gevlucht en woont momenteel in Zandewierde. U kent hem wellicht, omdat
hij onze diensten regelmatig bezoekt.

U ziet: het voorjaar is voor onze kerk ook het startsein voor nieuwe ontwikkelingen.
Wij heten u graag van harte welkom om dat te komen ervaren.

Namens de kerkenraad,
- Marco Huntelaar (Voorzitter)



Palmzondag 13 april gaat ds. Karin Spelt voor in Hummelo. Dit is een gezamenlijke dienst met
Drempt&Oldenkeppel zoals we die al vaak hebben gehad. De kinderkerk heeft weer het één en
ander georganiseerd en na de dienst is er ook weer de traditionele optocht voorafgegaan door de
muziekvereniging Hummelo & Keppel. Op Witte Donderdag wanneer we de Maaltijd van de Heer
vieren, gaat ds Siebe Hiemstra voor. Op Paasmorgen 20 april gaat ds Elise Wijnands voor. We zingen
dan eerst paasliederen die door organist Atze Douma en trompettist Niels Bloemendaal worden
begeleid. Zondag 27 april komt ds. Joop Jansen Schoonhoven uit Doetinchem om voor te gaan.
Op 4 mei is er een gezamenlijke dienst in Drempt. Op 11 mei gaat ds. Elise Wijnands voor en op 18
mei komt de heer Piet Piersma uit Vorden de dienst leiden.

Koster/organist Uitgangscollectes

13 april: Hans van Essen/Remco Kiinne 13 april: Cliniclowns

17 april: Chris Vrogten/Atze Douma 17 april: Stichting Poor Peple’s Fund Africa
20 april: Jan Hagenbeek/Atze Douma 20 april: paascollecte

27 april: Ab de Vries/Broer de Boer 27 april: plaatselijk kerkenwerk

11 mei: Chris Vrogten/Remco Kiinne 11 mei: plaatselijk diaconaal werk

18 mei: Gerrit Minkhorst/Atze Douma 18 mei: plaatselijk pastoraat

Bloemengroet

Op zondag 23 februari gingen de Hummelse bloemen na de gezamenlijke
dienst naar de fam. Faassen van de Beatrixlaan. Op 2 maart ging de
bloemengroet nar de heer Dick Garretsen (“Dick van de Spar”).

Op 9 maart werden bloemen bezorgd bij de fam. Remmelink aan de
Torenallee. Zondag 16 maart ontvingen Siem en Lucy OQosterink de
bloemengroet en op zondag 30 maart werden ze bezorgd bij Hans en
Wilma Oosterink.

PAASMAALTIID

Op dinsdag 22 april houdt de Dameskrans haar Paasbijeenkomst in dorpshuis De Ruimte.

Na de paasliturgie gebruiken we gezamenlijk een broodmaaltijd. Tijd van samenkomst: van 17.00
tot 19.00 uur. Ook niet leden (vrouwen én mannen) zijn daarbij welkom.

Opgave bij: mw. Diny Weevers, telefoon (0314) 382303

Op zaterdag 12 april gaan we ‘s-middags palmpaasstokken versieren ) /\
in de Ruimte. Tussen 14.00-14.30 uur kan iedereen die een stok wil e | &
komen versieren binnenlopen. Om 15.30 uur hopen we alle stokken
te hebben versierd. Behalve de buxustakken zijn alle materialen
aanwezig. We willen aan iedereen vragen om zelf een buxustak mee
te nemen. Als er iemand is die er daar wat meer van heeft, is dat
heel welkom. Om de onkosten te dekken vragen wij deze middag
een vrijwillige bijdrage.




KerlklLevenin

Op zondag 13 april is de palmpaasoptocht met vooraf het eieren zoeken.
Het eieren zoeken begint om 10.00 uur bij de Woordhof. Voor degene die
het gouden ei vindt, is er een leuke verrassing.

Om 10.45 gaan we richting de kerk waar de muziek al op ons staat te
wachten. Eerst gaan we met de stokken door de kerk en daarna gaan we
met de muziek voorop door het dorp. De route gaat als volgt:
Dorpsstraat, Pennekampweg, Brouwerij, Keppelseweg, Groeneweg,
Beatrixlaan, Bakkerstraat, Dorpsstraat. Aan het eind van de optocht krijgt
ieder kind met een stok de bekende verrassing.

Op paasmorgen, 20 april, beginnen we in de kerk en daarna gaan we naar de Ruimte om met z'n
allen van de paasmaaltijd te genieten. Tijdens de maaltijd wordt het paasverhaal verteld.

We hopen dat iedereen weer mee doet met deze activiteiten zodat het leuke, gezellige en
geslaagde zondagmorgens zullen worden.

- Anita Nusselder

In de dienst Uit de wijk van Karel Onstenk is een
Kerk: € 167,58 gift binnen gekomen van € 20,-.
Diaconie: € 111,72 Hartelijk dank daarvoor!
Uitgangscollecte

02-02 €33,  Plaatselijk jeugdwerk
09-02 €48,70 Plaatselijk kerkenwerk
16-02 € 138,45 World Servants

In de maand april wordt de eindcollecte van de diaconie gehouden op:

13 april - CliniClowns

Kinderen met een ziekte of handicap zijn afhankelijk en kwetsbaar. Doordat de omgeving zich richt
op de ziekte of handicap komen zij zo ongewild in een volwassen wereld terecht. CliniClowns vindt
dat kinderen onder alle omstandigheden moeten kunnen blijven spelen.

Gewoon weer even kind kunnen zijn. Door te spelen kan het kind zich ot
ontwikkelen. Het spel kan helpen zijn situatie te verwerken. De CliniClowns E‘ILOL\Z\;IS
zijn een keer per week in het Slingeland Ziekenhuis. En kinderen kunnen

online contact hebben en met de clowns chatten of videobellen via de

CliniClowns App.

17 april - Stichting Poor People Fund Afrika

Poor People's Fund heeft tot doel het geven van financiéle bijstand voor medische behandeling en
basisonderwijs voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden, die dit zelf absoluut niet kunnen
betalen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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Wil u deze diaconieprojecten financieel steunen? Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer
van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!

De diaconie van Hummelo is te bereiken via het emailadres: diaconie@kerkhummelo.nl of als u wilt
weten welke activiteiten er zijn, dan kunt u dit ook via de kerkwebsite vinden:
https://www.kerkhummelo.nl

Restauratie toren Hummelose Dorpskerk

Als u door de Dorpsstraat loopt ziet u dat onze dorpskerk in de steigers staat en er volop wordt
gewerkt. De prachtige monumentale toren van Hummelo verkeert namelijk in kritieke toestand. In
de houten constructie van de toren is een actieve zwamvorming aangetroffen. Dit brengt de
constructie als geheel in gevaar, waardoor de toren op den duur kan instorten.

Het weghalen van de zwam is door de constructie van de toren een complexe opgave. Daarvoor is
er een volledige steiger rondom de toren gebouwd. Met de herstelwerkzaamheden wil men zo veel
mogelijk van de originele houtconstructie behouden. Daarom wordt er gewerkt met dezelfde
houtsoorten, zaagwijzen, detaillering en profilering als het origineel.

Deze informatie komt van de Gelderse Kerken, die sinds 2011 eigenaar is van de toren en staat ook
op de website www.kerkhummelo.nl Ook treft u daar een uitgebreide beschrijving aan van de
restauratie.

De toren van Hummelo
Restauratie van monumentaal erfgoed

Ten slotte, een hartelijke groet vanuit kerkenraad.



Kerklevenin

Pastor: Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart - tel.: 0625012653 -

e-mail: pastor.pknwichmond@gmail.com - werkdagen: maandag en woensdag
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink - tel.: 06-57142201 - e-mail: pknwichmond@gmail.com -
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond -«
Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 - Website: wichmond.protestantsekerk.net -
Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Van de Pastor.....

Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat het doopvont en de
Paaskaars bij elkaar staan in de kerk. Liturgisch gezien horen
deze 2 elementen bij elkaar en dat heeft alles te maken met het
Paasfeest dat we straks gaan vieren. Door het water van de
doop heen mogen wij steeds opnieuw beginnen.

En bij het binnenbrengen van de Paaskaars op Paaszondag zal
het doopvont gevuld zijn met water. Ze horen bij elkaar.

Ze symboliseren beide het Leven (met een hoofdletter). Met het J
water van de doop geven we aan dat we worden opgenomen
in Gods gemeenschap. Of dat nu de kinderdoop is, of de
volwassendoop. De Paaskaars symboliseert de aanwezigheid
van God in ons midden. Na Pasen brandt hij al als we binnen
komen, we worden ontvangen in het Licht van God.

Samen staan ze voor het Leven samen mét God.

Inmiddels zijn we al een aantal weken onderweg naar Pasen, 40 dagen van inkeer om straks
uitbundig Pasen te kunnen vieren. Het is misschien wel het belangrijkste feest dat we in de kerk
hebben. Maar tegelijkertijd ook een lastig verhaal. Die opstanding, moeten we dat letterlijk zien?
Hoe kunnen we het verklaren, moeten we het wel willen verklaren? Of is het beter om het ‘gewoon’
te geloven? Voor mij is de symbolische betekenis van Pasen van groter belang. Het laat ons zien dat
we opnieuw mogen beginnen. Telkens weer opnieuw. Na elk dal in ons leven mogen we weer
opstaan. Jezus ging door het diepste dal, hij stierf aan het kruis. Ook Hij vroeg zich toen af waar God
was. ‘God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten’ riep hij aan het kruis. Maar God had Hem niet
verlaten, God is sterker dan de dood. En na 3 dagen is daar die opstanding. Is het Pasen... en mogen
we het uitroepen...

De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja. ..

Bij mij thuis vroeger klonken deze woorden al bij het feestelijke Paasontbijt. De tafel was feestelijk
gedekt met een mooi geel tafelkleed, ik denk dat het de enige keer in het jaar was dat dit tafelkleed
gebruikt werd. Het was een echte feestdag. Nieuwe kleren aan en naar de kerk. Het maakte niet uit
wanneer Pasen viel, of dat nu in maart of in april was. Pas na Pasen mocht ik na het avondeten nog
even buitenspelen. Het was een echt markeerpunt in het jaar. Dat is in de loop der jaren wel minder
geworden, maar nog steeds vind ik Pasen een markeerpunt voor het voorjaar.

Na Pasen is alles anders...

Hartelijke groet,

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart



Stille of Goede Week en Pasen

In het kerkelijk jaar kennen we een aantal hoogtijdagen. De Stille of Goede Week is daar ook één
van. De week begint op Palmzondag en loopt tot en met het hoogfeest van Pasen.

De laatste week van de 40-dagentijd. Deze week staat in het teken van het lijden van Christus. Er zijn
diensten in de kerk in Wichmond op Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag, en natuurlijk
ook op de Paasmorgen.

De Stille of Goede week begint met de dienst op Palmzondag met de intocht van Jezus in
Jeruzalem, rijdend op een ezel gaat deze koning in alle eenvoud Jeruzalem binnen. We zingen
Hosanna, maar roepen ook, kruisig Hem. Een dubbele boodschap dus.

De diensten in de Goede of Stille Week is eigenlijk één doorlopende dienst, die begint op Witte
Donderdag en eindigt op Paasmorgen. Er is dan ook in de dienst van Witte Donderdag en Goede
Vrijdag geen zegen aan het einde, die komt pas weer aan het einde van de dienst op paasochtend.

In de dienst van Witte Donderdag staan we stil bij het laatste avondmaal van Jezus en zijn vrienden.
Zelf gaan wij ook met elkaar aan tafel. We vieren het avondmaal in een kring, zoals ook Jezus dat
deed met zijn vrienden. Niet hoogdravend, maar in goed gezelschap de maaltijd delen met elkaar.

De dienst op Goede Vrijdag zullen we ook in een kring vieren. We staan stil bij ‘het Kruis’ en de oude
woorden zullen klinken. De Paaskaars wordt gedoofd, maar een kleine kaars zal blijven branden.
Een klein beetje Licht blijft, omdat we weten dat het ook weer Pasen wordt!

Beide avonden verlaten we de kerk in stilte
Eris in de kerk in Wichmond géén dienst op Stille Zaterdag

Op de Paasmorgen is er een gezamenlijk ontbijt.

Vlak voordat de dienst begint ontsteken we aan een vuur voor de kerk de
nieuwe Paaskaars. We zingen samen ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen
Het is Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan!

Een diaken zal aan het begin van de dienst de nieuwe brandende Paaskaars de
kerk indragen.

Een nieuw begin!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Halleluja!

De koperblazers van Com Cobre zullen in de dienst hun muziek ten gehore brengen.

Een volle week, waarin veel gebeurt. Van harte hoop ik dat we dit met veel mensen kunnen beleven
in de kerk in Wichmond. De diensten op Witte Donderdag en Goede vrijdag zijn om 19.30 uur. De
orde van dienst en de liederen zullen ook worden afgedrukt op papier, zodat we als we in de kring
zitten niet op het scherm hoeven te kijken. Natuurlijk zijn de liederen thuis wel te zien op het
scherm.

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart



KerklLevenin

Vanuit de Kerkenraad

De laatste kerkenraadsvergadering van medio Maart j.I. werd gekenmerkt door het gemis van de

voorzitter. Het plotselinge vertrek van inmiddels ex-voorzitter Tineke ten Dijk is ingeslagen als een

bom, ook voor de mede kerkenraadsleden. Intern wisten wij dat ze eind van het jaar aftredend is en

waarschijnlijk niet herkiesbaar, maar het plotselinge vertrek om persoonlijke reden valt ons allen

zwaar.

Eenieder die dicht met haar verbonden was, weet dat ze zich ontzettend heeft ingezet in de periode

als voorzitter om elke dienst en alle bijzondere gebeurtenissen eromheen tot in perfectie te regelen

of laten regelen, waarbij het afscheid van dominee Tim Wiersum wel het grote voorbeeld mag zijn.

leder kerkenraadslid zoekt of er een mogelijke persoonlijke situatie is geweest die hier debet aan is.

Uiteraard weten we ook dat er situaties achter de schermen zijn geweest, die ze zich persoonlijk heel

erg heeft aangetrokken, die meegespeeld hebben in haar afweging.

Kortom als kerkenraad respecteren we haar beslissing en wensen haar veel goeds toe samen met Ids

en de extra vrije tijd waarvan ze mogen genieten.

De taken van voorzitter zullen voorlopig worden waargenomen door vice voorzitter Gert Hiddink de

kerkenraad zal op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter.

Namens de kerkenraad &

-Jan Klein Lenderink, notulist E I
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Lieve Gemeente

Sinds woensdag 5 maart j.l. ben ik geen voorzitter meer van de kerkenraad.
Louter en alleen, en dat wil ik wel graag benadrukken, om persoonlijke
redenen vertrek ik.

Ruim 7 jaar geleden ben ik "stilletjes"de kerkenraad binnengekomen en
mijn grote wens is, om ook weer "stilletjes" te verdwijnen
Terugblikkend was het voor mij een hele fijne tijd, waarin ik veel
geleerd heb op allerlei gebied.

De band met de gemeenteleden heb ik als zeer bindend ervaren,
gezellig en warm waren de evenementen.

Voor dit alles mijn hartelijke dank.
-Tineke ten Dijk




| Paasontbijt

Op zondag 20 april is er een paasontbijt, voorafgaand aan de
paasviering. We beginnen om 9.00 uur in zaal Withmundi.

Wilt u komen, teken dan de intekenlijst die hangt in Withmundi
of bel met Gerrie Hiddink 0575-441154.

Ook als u wilt helpen, wat we heel fijn vinden kunt u met Gerrie
contact op nemen.

We hopen op mooi weer zodat we buiten kunnen zitten,

maar anders blijven we gezellig binnen.

We hopen op een mooie opkomst en een zonnige zondagmorgen.
-Gerrie Hiddink

Vanuit de Diaconie

In februari mochten wij € 205,80 ontvangen. Dit is inclusief de KIA dienst waar wij in het vorige
kerkblad over schreven.

Er is €100,- naar Tearfund gegaan. Tearfund werkt wereldwijd in landen en situaties waar armoede
en onrecht mensen in de knel brengen. Het werk is divers en wordt steeds op de plaatselijke
context afgestemd.

Voor meer informatie, welke doelen ze precies steunen, kunt u kijken op
www.tearfund.nl/projecten. Hier worden alle projecten toegelicht.

In maart collecteren wij voor het Bartimeusfonds.

-De diaconie

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op de avond van woensdag 16 april hopen wij als OVG weer samen te komen. Deze avond is de
heer Harm Kuiper bij ons te gast. Hij gaat ons vertellen over zijn speurwerk naar gesneuvelde
soldaten (ook in omgeving Vierakker en Wichmond) en hun familie. En hoe hij onverwacht met
familie in contact komt.

Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur is het Withmundi gebouw aan de
Dorpsstraat open en is er koffie en thee. Gasten zijn altijd welkom.

De bloemengroet in de maand februari

2 februari Anouk Hammers en mw. A. Olthof-Borgman.
9 februari Dhr. G. Pardijs

16 februari Mw. J. Heerink-Rietman
23 februari Mw. W. Hissink- van Maanen.

De koffie ochtenden

Er staat weer van alles gepland voor de komende tijd, inmiddels hebben we allerlei balspelletjes,
een sjoelbak en een dart bord waar we zo nu en dan gebruik van maken.

Op verzoek van het 4 mei comité hebben we roosjes gemaakt.

15 april gaan we in samenwerking met Avonturijn paas eitjes verstoppen.

6 mei gaan enkele ouderen uit Vierakker-Wichmond ons hun oorlogsverhalen vertellen, dit ter
herinnering aan 80 jaar bevrijding. In onze omgeving is dan wel geen geruchtmakend strijd toneel
geweest in de 2e wereldoorlog maar het was wel indrukwekkend hoe het leven destijds beinvioed
werd door de oorlog. Welkom op de 1e en 3e dinsdag van de maand.

-Ben Hiddink




KerklLevenin

25 april 2025 is er weer een filmavond
We presenteren dan de film
“Ticket To Paradise”

Een romantische comedy

David en Georgia Cotton zijn een voormalig getrouwd stel die elkaar haten en spijt hebben van hun
huwelijk, dat 20 jaar eerder eindigde. Hun dochter Lily studeert rechten en gaat met haar vriendin
| . en mede-afgestudeerde Wren op vakantie naar Bali. Daar wordt Lily verliefd
; —ﬂod' Bali ierb d Gede. 37 d later | il
RS p de jonge Balinese zeewierboer genaamd Gede. 37 dagen later laat Lily
& g haar ouders weten dat zij en Gede zullen trouwen, en dat ze haar juridische
- carriére zal opgeven om permanent in Bali te settelen. David en Georgia
4 sluiten een wapenstilstand om Lily ervan te overtuigen dat ze overhaast is
en dezelfde fout maakt als zij. Hun piloot op de vlucht naar Bali blijkt Paul te
zijn, de veel jongere vriend van Georgia.
- David en Georgia geven hun mondelinge zegen aan Lily en Gede, maar
' beramen in het geheim een strategie om de bruiloft van binnenuit te
TICKET o . : T
saboteren. Terwijl ze dit plan uitvoeren, bouwen David en Georgia opnieuw
pARADlSE een band op. Ze leren ook Gede en zijn grote familie kennen en komen
' erachter dat hij echt om Lily geeft.

Tl

T Civemas Qclob

De zaal van Withmundi is open vanaf 19.30 uur de film begint om 20.00 uur, de koffie staat klaar.
De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een vrije gift doneren.

Graag vooraf aanmelden bij Simon Mulder 06 53121864

Dit is tevens de laatste film voor dit seizoen, het nieuwe seizoen zal in september weer van start
gaan.

Nieuwe verhard pad bij onze Kerk

Er wordt een nieuw pad aangelegd van de
Dorpsstraat recht naar de voordeur van de kerk,
dwars door het gazon, en vervolgens rechts langs de
kerk naar de ingang van zaal Withmundi.

Zoals u op de foto kunt zien is de boom op het gazon
reeds verpoot en de hijbehorende tijdscapsule
opnieuw ingegraven.

De vlaggemast en de daaromheen geplante narcissen
zullen later verplaatst worden, eerst mogen deze
mooie bloemen nog even bloeien.

Als alles klaar is kunnen de mensen die wat slecht ter
been zijn, met een rollator lopen of in een rolstoel
zitten de kerk en de zaal makkelijker bereiken.
Namens de kerkrentmeesters,

-Henk Ellenkamp




40 dagen op tocht

Vooraleer op stap te gaan
wil ik de kaart eens zien.
Een tocht van veertig dagen
leg je niet in één stuk af!
Op zondag houd ik halt

de dag van de Heer.

Veertig! Een mooi bijbels getal!
40 jaar woestijn om het Beloofde Land in te trekken.




Het tienerkoor hoort groot nieuws van dirigent John.
In de paasnacht zal iemand worden gedoopt! Maikel
muis, die onder het gordijn zit, gaat het meteen
vertellen aan zijn broers en zusjes: “Er wordt iemand
gedood in de paasnacht!” “O néé!” roepen ze en
rennen naar Kikker. “Kik! Er wordt iemand gedood in
de paasnacht, met het tienerkoor erbij!” Kik rolt met
zijn ogen: “Muisjes toch, Pasen is het feest van het
léven! Jezus, die dood was, zal met Pasen opstaan.”
Maikel roept: “Maar meester John zei het zelf!

En toen leerden ze een lied, ‘Met wind in de haren
en zon in de rug"” “Aha!” kwaakt Kik, “Dan wordt er
iemand GEDOOPT! Vandaar dit blije lied!”

Opdat je hooit de weg vergeet,
en niet verloren zult lopen
maar in je hart de richting weet,
daarom gaah we je dopen.

Opdat Je hiet de moed verliest, 5
maar op het licht bliift hopen
en de weg van vrede kiest,

daarom gaah we je dopen.

allemaal die ene heilige Geest gekregen. —
Dat geldt voor Joden en voor hiet-Joden,
voor slaven en voor vrije mensen.
Wi} vormen samen één geheal.
(1 Korintigrs 1213 BGT)
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We ziin allemaal gedoopt. We hebben @\‘#ﬁ
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De muizen zijn opgelucht. “Dopen, dat is toch met

een baby die water over zijn hoofdje krijgt? Dan is het
feest!” Kikker lacht: “Precies. En met Pasen ...” maar
de muizen zijn al weg. Ze gaan van muizenwol een
knuffelmuis maken voor de baby. In de paasnacht
wachten de muizen onder de voorste kerkbank op de
doop. Er loopt een meneer naar voren - zonder baby.
Hij buigt zijn hoofd over de doopschaal en de dominee
zegt: ‘Sebastiaan Arthur, ik doop je in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Het koor zingt
‘Met wind in de haren ..."! “Waar is de baby?” fluisteren
de muizen. Kik heeft nog veel uit te leggen. En hopelijk
is Sebastiaan blij met het knuffelmuisje dat onder de
bank ligt ...

Opdat Je Jezus’ eenvoud kent,

Je geen onzin laat verkopen

2 maar weet dat je Gods wonder ber,
daarom gaah we je dopen.

)
Opdat je opgroeit tot een mens
met alle zintuigen open,
gedragen door onze zegenwens.
Daaror gaah we je dopen.

Tekstan: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



